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Onze school is een school van de Broeders van Christelijke Scholen, een lasalliaanse school. Wereldwijd komen de lasalliaanse scholen voor in 80 landen met meer dan 100.000 leerkrachten en meer dan 1.000.000 leerlingen.
[image: Afbeeldingsresultaat voor jean baptiste de la salle]
​​Jean‐Baptiste De La Salle is de stichter van de Broeders van Christelijke Scholen (1651-1719)
Jean‐Baptiste De La Salle werd geboren te Reims (1651-Frankrijk) in een welstellende, invloedrijke familie. Het is de tijd van Lodewijk de Veertiende. Het gezin De La Salle behoort tot de rijke burgerij, zijn vader is advocaat.
Jean-Baptiste was de oudste van elf kinderen, maar droomde al vroeg van een mooie kerkelijke carrière. Op zijn zestiende was hij reeds kanunnik van de kathedraal van Reims. Een kanunnik had als taak met de bisschop mee te bidden in de bisschopskerk (of kathedraal)
Later zou hij priester worden en doctor in de theologie. Het pad leek geëffend voor hem…
Achttien dagen na zijn priesterwijding in 1678, stierf zijn vriend Nicolas Roland, stichter van een congregatie van zusters voor onderwijs aan meisjes. Bij leven had Roland Jean Baptiste gevraagd om zijn werk verder te zetten. Jean‐Baptiste nam de verantwoordelijkheid over deze gemeenschap van zijn overleden vriend. Zo raakte hij betrokken bij de organisatie van armenscholen in Reims. Eerst scholen voor meisjes, daarna ook voor jongens. De La Salle hoopte dat het daarbij zou blijven, zodat hij verder kon bouwen aan een kerkelijke carrière.
[image: Foto]In maart 1679 ontmoette De La Salle tijdens een van zijn vele bezoeken aan de zusters Adrien Nyel. Nyel wilde in Reims een school voor armen openen, zoals hij dit reeds in Rouen had gedaan. Via Mevrouw Maillefer vroeg hij hulp aan Jean-Baptiste om hem in deze stichting te ondersteunen (zie afbeelding). Hij ging op dit verzoek in en zette zich in ter ondersteuning van de oprichting van deze scholen. Aanvankelijk was zijn steun vooral materieel. De omstandigheden duwden hem echter steeds verder in de richting van de armenscholen. Hij maakte zich zorgen over het gebrek aan opleiding van de jonge meesters. Hij bracht hen samen in een huis en bekommerde zich om hun vorming. Toen hun motivatie na enkele jaren begon te slabakken, nam hij ze in zijn eigen huis op, tot verontwaardiging van de burgerij die niet begreep dat hij samen woonde met volk van laag allooi ‐ want zo werd toen over onderwijsmensen gedacht.Zou jij me niet kunnen helpen om hier een gratis, lagere school voor volksjongens te stichten?

Daarover schreef hij zelf:
[image: Afbeeldingsresultaat voor jean baptiste de la salle] ‘Door allerlei omstandigheden begon ik de zorg voor de jongensscholen op mij te nemen. Voorheen dacht ik er helemaal niet aan. Toch had men mij erover gesproken. Heel wat vrienden van Nicolas trachtten mij te overhalen, maar het drong niet tot mij door en nooit vatte ik het plan op het uit te voeren. Meer nog, had ik mij gerealiseerd dat het liefdadigheidswerk voor de schoolmeesters waarmee ik begon, voor mij de plicht zou inhouden met hen te gaan samenwonen, dan had ik het laten varen.’	Elke mens is een mens, de één is niet meer mens dan de ander.
Hij ziet de arme kinderen, onderwijzers als échte mensen.


Waarom doet Jean-Baptiste dit toch? Hij, zoon van rijke burgers, priester, doctor in de theologie beslist om die verschoppelingen, die mislukkelingen in zijn eigen huis te nemen ?? Zijn tantes en nonkels zijn kwaad : “Is hij gek geworden, of zo?” Zijn broers en zusters, die hem beter kennen, laten hem betijen en vertrouwen erop dat hij weet wat hij doet en dat hij de juiste beslissing heeft genomen.
De onderwijzers beginnen na enige tijd te morren. Bijna al hun tijd gaat naar de zorg voor hun leerlingen. De schooldagen zijn lang. Zelfs op zaterdag, én zelfs op zondag is er les ! Met de weinige vrije tijd die zij nog overhouden, weten ze echter geen raad. Omdat ze alleen werken voor eten en onderdak, hebben ze geen geld over om er eens uit te vliegen. Verveling alom…

In de herfst van 1682 raakt De La Salle verwikkeld in een ernstig conflict met zijn meesters. Zijn meesters wijzen hem op de kloof tussen zijn economische en sociale situatie en de hunne. Hij had in alle opzichten een 'veilige en verzekerde' situatie dankzij zijn herkomst. De meesters daarentegen waren totaal onbeschermd. Mochten de scholen mislukken, betekende dat voor hen dat ze met lege handen op straat terecht zouden komen. Maar hij was veilig. Dit raakte De La Salle zodanig dat hij zich hierover bezon in zijn meditaties. Zijn innerlijke wereld stortte in. De confrontatie met zijn meesters en zijn persoonlijke reflectie erop wijzigde grondig zijn manier om de sociale situatie te bekijken: niet meer vanuit de hogere klasse, maar vanuit de concrete realiteit van diegene waarmee hij geconfronteerd wordt. Vanuit zijn evangelische roeping kreeg dit verregaande gevolgen. Geïnspireerd door Mc. 10,21 'Aan één ding ontbreekt het u nog: ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen'  gaf hij tijdens de grote hongersnood van 1684 zijn persoonlijk fortuin aan de armen (zie afbeelding). Dankzij die daad - die zijn meesters hem niet echt in dank afnamen omdat zij niet deelden in de koek - ontdeed hij zich van zijn persoonlijke economische verzekering en koos radicaal de kant van de armen. Nu was er geen weg terug meer. 


Ondertussen had Jean-Baptiste, in Parijs, een zekere Nicolas Barré ontmoet. Barré gaf de broeders gelijk. Zo kan de situatie niet blijven. Hij raadt De La Salle aan om zijn kanunnikaat af te staan aan iemand anders, een arme priester die het meer zou kunnen gebruiken. Jean Baptiste doet dat. Tot groot ongenoegen van de andere kanunniken van Reims : komt er daar nu een armoezaaiertje naast hun bidden. In de koorbanken !
[image: Afbeeldingsresultaat voor jean baptiste de la salle]Maar daar laat Jean-Baptiste het niet bij. Wat hij met zijn geërfd kapitaal doet, is ook opmerkelijk. Terwijl Lodewijk de Veertiende in zijn paleis in Versailles niet weet wat gedaan met al zijn geld, breekt er in Frankrijk een hongersnood uit die drie winters na elkaar hard toeslaat. De la Salle laat van zijn geld brood bakken en laat het op straat uitdelen aan de armen. 

[image: Gerelateerde afbeelding]Al doende ziet Jean-Baptiste stilaan ook het belang in van het gratis lager onderwijs voor de jongens van de “laagste” bevolkingsgroepen. Voor hen is het dé mogelijkheid om zich uit hun situatie te bevrijden. Alleen door vorming kunnen ze hun kansen in de wereld vergroten. 

Tijdens zijn leven konden de initiatieven van De La Salle aan kerkelijke zijde op weinig bijval rekenen. Maar ook de burgerlijke overheden hadden niet altijd een hoge pet op van zijn sociale bewogenheid. Hij werd van alle kanten tegengewerkt en belasterd. Naar het einde van zijn leven toe werd het zo erg, dat hij naar het zuiden vluchtte om zich in de buurt van Grenoble te vestigen. Jean‐Baptiste betwijfelde of de weg die hij gevolgd had, wel de weg was die God voor hem had weggelegd. Het was slechts na lang aandringen van de broeders, dat hij naar Parijs terugkeerde. Met de kerkelijke overheid kwam het niet meer goed. Hij stierf op Goede Vrijdag, 7 april 1719.   
Zijn laatste woorden :  “Oui, j’adore en toutes choses la conduite de Dieu à mon égard.” (“Yes, I adore God guiding me in all the events of my life.”)
[image: Afbeeldingsresultaat voor letter empty]Patroonheilige van de leraren en opvoeders gisteren en vandaag 
Jaren gingen voorbij, met veel nieuwe projecten voor de armste kinderen. Jean-Baptiste schreef verschillende boeken voor de broeders en meesters, waarin hij uitlegde wat ze moesten doen om goede opvoeders te zijn voor kinderen en jongeren. Hoewel hij zich ziek voelde en zag dat het einde van zijn leven in zicht kwam, was hij heel blij dat hij zoveel kinderen en jonge mensen heeft geholpen om hun dromen te realiseren. Door zijn leven en zijn werken werd hij vele jaren later heilig (1900) verklaard. Hij werd patroonheilige van alle christelijke opvoeders. Zijn leven en zijn droom leven nog steeds in de Broeders en leraren die werken in onze scholen.
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LASALLIAANSE NAMIDDAG
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Jullie bezoeken die namiddag 3 organisaties die zich inzetten voor de armen (Roeselare)
a) [bookmark: _GoBack]’t Hope : een vereniging waar armen het woord nemen
b) De Noorderbrug : een nachtopvang
c) De Kerit : de Kerit wil mensen in armoede helpen, die door de mazen van het sociale vangnet vallen of die de weg naar de professionele of vrijwillige hulpverlening niet vinden.


Groep 4 ECO2 + 4WETa 

13u00: vertrek aan school
13u20: Aankomst Noorderbrug
14u: Vertrek Noorderbrug
14u15: Aankomst De Kerit
14u50: Vertrek De Kerit
15u05: Aankomst ’t Hope
14u50: Vertrek ’t Hope
16u00: terug op school





[image: Afbeeldingsresultaat voor fluohesje][image: Afbeeldingsresultaat voor fiets]Wat heb je nodig ??
                                                                                       Groep 4WETb 

10u20: vertrek aan school
10u30: Aankomst ’t Hope
11u15: Vertrek ’t Hope
(klaarzetten studio) 11u30-12u
(klaarzetten oude refter) 13.20u…
14u05: Vertrek Noorderbrug
14u20: Aankomst Noorderbrug
15u: Vertrek Noorderbrug
15u15: Aankomst De Kerit
15u50: Vertrek De Kerit
16u00: terug op school
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[image: ][image: Afbeeldingsresultaat voor jean baptiste de la salle en nicolas barre][image: Gerelateerde afbeelding][image: A portrait of Nicholas Roland at the motherhouse in Reims of the Sisters of the Child Jesus.][image: ]          1                                                  2[image: Afbeeldingsresultaat voor poor children 17th century][image: ][image: ][image: Afbeeldingsresultaat voor jean baptiste de la salle en nicolas barre][image: Afbeeldingsresultaat voor modern crucifix black]Nicolas Roland
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3 Kanunnik in Reims
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6

1. 	
a) Van 1 tot 6 zijn belangrijke ontmoetingsmomenten in het leven van Jean Baptiste. Ze staan echter niet in de juiste volgorde. Zet de cijfers op de juiste plaats in de 1ste kolom
b) In je leven zijn vele ontmoetingen oppervlakkig , ze geven weinig of geen betekenis aan je leven. Waarom kan je hier spreken van échte ontmoetingen, momenten die zijn leven veranderden ? (2de kolom)
c) Schrijf in de 3de kolom welke houding hij aanneemt t.o.v. deze ontmoetingen ? + of –
Bij een negatieve houding schrijf je er kort bij waarom dit zo was.
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	Nr.
	Echte ontmoetingen omdat….
	Houding

	
	


	




	
	


	




	
	


	




	
	


	




	
	


	




	
	


	






2.    VALLEN   EN   OPSTAAN

a) Jean-Baptiste heeft het niet gemakkelijk gehad. 
	      /4


Een uitnodiging, eigenlijk een OPROEP, vraagt een INZET en er is niet altijd een GARANTIE op  SLAGEN.
Som 4 moeilijkheden op waarmee hij te kampen had in zijn leven.
[image: Afbeeldingsresultaat voor onderwijzers bij jean baptiste de la salle]
	


	


	


	





                                                                                                                                                                                                    
b) Jean-Baptiste De La Salle

[image: Afbeeldingsresultaat voor broederschool roeselare]

300 jaar later…


	


Wij houden ons hier op school aan deze 5 ankers binnen de De La Salle-opvoedingsvisie. 
Probeer bij elke pijler een concreet voorbeeld te geven . Hoe zien we in onze school dat we lasalliaans zijn ? Wat zijn échte ontmoetingen in onze school ? Waar hebben wij aandacht voor ?
1. Zich inspireren aan de gedrevenheid van De La Salle om alle kinderen en jongeren een vormend christelijk onderwijs aan te bieden.
_____________________________________________________________________

2. Een persoonsgericht opvoedingsbeleid centraal stellen.
_____________________________________________________________________

3. Samen en voor iedereen de verhoopte ontplooiingskansen scheppen.
_____________________________________________________________________

4. Een open kijk op mensen, op de wereld en op het leven ontwikkelen.
_____________________________________________________________________

5. Onderlinge verbondenheid nastreven en iedereen betrekken bij het schoolbeleid.
_____________________________________________________________________
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Waarvoor zouden we meer aandacht moeten hebben ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
	      /2


_________________________________________________________________________________ 
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