
2023
Adventskalender

Vlaams Lasalliaans Perspectief



Advent... samen op weg
naar kerst.

Vier weken lang, iedere
week een kaarsje aan.

Tel met deze kalender af
naar Kerstmis.
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INTERNATIONALE DAG VAN MENSEN
MET EEN BEPERKING

Vandaag is het zowel internationale dag van mensen met een beperking als de
eerste zondag van de advent. Deze twee lijken op het eerste zicht absoluut niets

met elkaar te maken te hebben. Maar als we het opzet van die internationale
dag en de evangelielezing even naast elkaar leggen, blijkt dat beide een

gelijkaardig zetje doen richting een betere wereld.

De internationale dag van mensen met een beperking is door de Verenigde
Naties bedacht als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en

gelijke kansen voor mensen met een beperking op de agenda te houden, op alle
niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. De evangelielezing vertelt
over een bewaker die wordt aangespoord om wakker te blijven; niet in slaap te

vallen maar te blijven waken. Wie slaapt is namelijk niet betrokken op de
wereld rondom haar of hem. Wie wakker is daarentegen, ziet wat er leeft, wat er

gebeurt, wat er nodig is en wat bijgedragen kan worden.

Jezus zei: ‘Pas op en blijf wakker! Want jullie weten niet wanneer het gaat
gebeuren. Het is net als met een man die een verre reis gaat maken. Hij geeft
zijn knechten opdracht om op zijn huis te passen. Elke knecht krijgt een taak.
De bewaker krijgt de taak om het huis te bewaken. Niemand weet wanneer de

eigenaar van het huis terugkomt van zijn reis. Het kan ’s avonds zijn, of ’s
nachts, of ’s ochtends vroeg. Zo is het ook met jullie. Jullie moeten goed opletten,
want jullie weten ook niet wanneer jullie Heer terugkomt. Zorg er dus voor dat
je niet slaapt als hij onverwachts terugkomt. Tegen jullie en tegen iedereen zeg

ik: Let goed op!’

Waarop heeft elke mens recht volgens jou?
Op welke manier ervaar je dat zelf?

Hoe kun jij hiertoe bijdragen?
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DAG VAN DE CHEETA
Vandaag is het ‘kalmaandag’, maar ook de

“internationale dag van de Cheeta”. De Red Hot
Chili peppers schreven ooit een nummer “Slow
Cheetah”. Luister samen eens naar het liedje:
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WERELDBODEMDAG
Vandaag is het wereldbodemdag. Trek daarom je
dansschoenen aan en ga dansen in de modder. Maar
vergeet je schoenen niet te poetsen voor de Sint! En
zet een proper schoentje klaar!
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Dit jaar hebben we de woensdagen omgetoverd tot
wensdagen. De advent is een ideaal moment om die
wensdagen even stevig vast te pakken. Dit doen we
door onze wensen uit te delen met behulp van
waardebonnen of beter wensbonnen! Aangezien het
vandaag 6 december is, heeft de goed heilige man
mogelijks al een wens van je in vervulling laten gaan.
Super, het is altijd fijn om iets van een ander te
ontvangen! Maar goed voor jezelf zorgen is nog
belangrijker. Daarom mag je de eerste wensbon
helemaal aan jezelf schenken!
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WONDERDAG
Welke mooie wonderen zie jij in deze prent? Welke
kleuren? Welke vormen? Welke dieren? Welke
planten? Het leven is een wonder! Op welk nieuw leven
wachten we?



WAAR EEN WIL IS, DAAR ZIJN WIJ!

Ik wil graag gezien worden
Ik wil meer rust in mijn hoofd
Ik wil dat anderen trots zijn op mij
Ik wil meer in mezelf geloven
Ik wil…

Deel wat je écht heel graag zou willen met vier
andere mensen.
Bedenk met z’n vijven 5 kleine stapjes die jullie
samen kunnen zetten om een beetje dichter te
komen bij wat elk van jullie écht wil.
Breng deze 5 kleine stapjes (in totaal 25
natuurlijk) in beeld.
Geef een klein feestje wanneer al die stapjes voor
elkeen gezet zijn!

Sta stil bij wat je écht heel graag wil.
Hieronder vind je enkele ideeën die je op weg kunnen
zetten:
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LACHEN IS GEZOND...

Op schaterdag mag er gelachen worden! 

Een duizendpoot wilde ook eens gaan
schaatsen...
Helaas, toen hij al zijn schaatsen aanhad, was
het al Zomer. 

Bron: kidweek.nl (ingezonden door Patrick, 11 jaar)
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WERELDLICHTJESDAG (DEEL 1)
Vandaag is het wereldlichtjesdag en tevens de tweede
zondag van de advent. Beide gaan over heel intense
ervaringen.

Sinds 1997 komen op de tweede zondag in december
mensen wereldwijd samen om overleden kinderen te
herdenken. Elk jaar om 19u worden kaarsjes aangestoken.
Door de verschillende tijdzones in de wereld, ontstaat er
een golf van licht, zodat de wereld een beetje lichter wordt
voor mensen die een kind verloren hebben.

De evangelielezing gaat over Johannes die de komst van
Jezus aankondigt. Johannes vertelt dat God mensen graag
ziet en dat Hij menselijke fouten kan vergeven. Symbolisch
toont Johannes dit door mensen te dopen. Door het water
van de doop stromen de slechte dingen uit ons hart weg.
Johannes vertelt ook dat Jezus binnenkort zal komen. Hij
zal niet dopen met water, maar met de heilige geest. Jezus
zal zodoende onze harten bezielen en vervullen met liefde.
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WERELDLICHTJESDAG (DEEL 2)
De evangelielezing gaat over Johannes die de komst van Jezus
aankondigt. Johannes vertelt dat God mensen graag ziet en dat Hij
menselijke fouten kan vergeven. Symbolisch toont Johannes dit door
mensen te dopen. Door het water van de doop stromen de slechte
dingen uit ons hart weg. Johannes vertelt ook dat Jezus binnenkort zal
komen. Hij zal niet dopen met water, maar met de heilige geest. Jezus
zal zodoende onze harten bezielen en vervullen met liefde.

Hier begint het goede nieuws over Jezus Christus, de Zoon van God. In
het boek Jesaja staan deze woorden van God: 'Ik stuur mijn
boodschapper vooruit. Hij moet de weg vrijmaken. Hij roept in de
woestijn: Opzij voor de Heer! Maak de weg klaar voor de Heer!' Die
woorden gaan over Johannes de Doper. Hij leefde in de woestijn. Daar
zei hij tegen de mensen: ‘Begin een nieuw leven en laat je dopen. Dan
zal God je zonden vergeven.’ Alle mensen uit Judea en Jeruzalem
kwamen naar Johannes toe. Ze zeiden: ‘We hebben spijt van alles wat
we verkeerd gedaan hebben.’ En Johannes doopte hen in de rivier de
Jordaan. Johannes liep in een jas van kameelhaar, en hij had een leren
riem om. Hij leefde van sprinkhanen en honing. Johannes vertelde de
mensen iets bijzonders. Hij zei: ‘Na mij komt iemand die veel
machtiger is dan ik. Ik ben niet eens goed genoeg om zijn schoenen uit
te trekken. Ik heb jullie gedoopt met water. Maar hij zal jullie dopen
met de heilige Geest.’

Ongetwijfeld hangt er intussen al wat kerstversiering omhoog.
Vandaag mag er echter nog een lichtslinger bijkomen. Maak met die
lichtslinger een hart. Hang hem voor het raam en steek de lichtjes aan. 
Wanneer had jij het laatst een hart onder de riem nodig?
Voor wie in het bijzonder wil jij dit hart laten schijnen?
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INTERNATIONALE DAG VAN DE
BERGEN

bergen kunnen verzetten = veel taken kunnen
verrichten; heel veel werk aankunnen
een geloof dat bergen kan verzetten = een sterk
geloof
gouden bergen beloven = heel veel (onmogelijks)
beloven
woorden zijn dwergen, daden zijn bergen = woorden
doen weinig, daden maken het verschil)

Wanneer heb jij al eens een berg verzet?
Geloof jij in iets waardoor je bergen kan verzetten?
Heb jij iemand al eens gouden bergen beloofd?
Ben jij eerder een prater of een doener?

Vier spreekwoorden over bergen:

Vier bijhorende vragen: 
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INTERNATIONALE DAG VAN DE
GEZONDHEIDSZORG

Het is vandaag de Internationale dag van de
gezondheidszorg.
Scan de QR-code en dans mee met ziekenverzorgers
van over de hele wereld!
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Iemand die je heel goed kent
Iemand die je graag beter zou leren kennen
Iemand tegen wie je normaal niet veel zegt
Iemand die je absoluut niet kent

Vorige week mocht je jezelf iets bijzonders toewensen.
Vandaag is het tijd om ook aan anderen te denken.
Want zoals je weet: geluk vermeerdert enkel als je het
deelt. Schenk daarom onderstaande wensbonnen aan:

1.
2.
3.
4.



EEN AAP IN DE KERSTSTAL?
Stel je voor… dat er naast de os, de ezel (en de spin),  
ook een aap aanwezig was in de kerststal… 
Wat zou er gebeuren? Wat zou hij doen? Zou hij de
aap uithangen? Wat zou de aap meebrengen voor het
kindje Jezus?

Wist je dat er ook een yogahouding bestaat die de
Hanumanasana of de Monkey Pose heet?
Ben jij zo lenig als een aapje of hou je van Yoga? 
Scan dan zeker de QR-code hieronder:
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INTERNATIONALE DAG VAN DE THEE

Heb je een oud theekopje staan dat stof verzamelt?
Gooi het niet weg, maar doe er eens iets creatief mee...

Plant eens een vetplantje in je theekopje!

Stap 1: zoek een mooi theekopje
Stap 2: vul het met wat aarde (één deel zand, één deel
potgrond)
Stap 3: plant je vetplantje in het kopje
Stap 4: genieten maar!
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OP DEZE SCHATERDAG KRIJG JE
ENKELE MOPJES CADEAU. LACHEN

MAAR!

De juf vraagt Klaas om de seizoenen op te
noemen.
'Lente, zomer en herfst’, zegt Klaas.
'En waar blijft de winter?'
'Dat heb ik me ook al afgevraagd, meneer!'
antwoordt Klaas.

Bron: Lectrr
Scan de QR-code en lach

je een kriek!



DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Vandaag is het de derde zondag van de advent. Dit
wordt ook wel Gaudete-zondag genoemd. Gaudete
betekent ‘verheug je’ of ‘wees blij’! Het is het eerste
woord van het gregoriaanse lied dat wordt
gezongen aan het begin van de eucharistieviering
op die dag. Precies omwille van die vreugde is de
derde kaars van de adventskrans traditioneel een
roze kaars. Ook de priester draagt die dag een roze
kazuifel of een roze stola.
Iemand die steevast gekleed is in roze is de Pink
Panther, een leuk animatiefiguurtje uit de jaren
zestig van de twintigste eeuw. Bekijk enkele
cartoons van de Pink Panther en speel ze nadien
gezellig na! 

Hoe herkenbaar zijn de fratsen van 
de Pink Panther in jouw leven?
Wanneer zou jij ervoor kiezen om in 
roze gekleed te gaan?
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DAG VAN DE ARABISCHE TAAL
Schrijf je eigen naam in het Arabisch op deze
‘Dag v.d. Arabische taal’.

اكتب اسمك الخاص 

K A LMAAN DAG
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DANS EENS OP WAT KERSTHITS!
Haal je dansschoenen boven en surf naar de playlist op
Spotify. Veel (dans)plezier!
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DAG VAN DE INTERNATIONALE
SOLIDARITEIT

Vandaag is het internationale dag van menselijke
solidariteit. Daarom staan we even stil bij de mensheid
in haar geheel. We moeten het toegeven, we doen
anderen soms wat aan. Een beetje aandacht en liefde
kan de wereld gerust verdragen. De wensbonnen
hieronder mag je gebruiken als aanzet tot een gedicht
of enkele gedichten gericht aan de mensheid.



KAN JIJ EEN ENGELTJE TEKENEN?

Probeer het engeltje hierboven eens na te
tekenen...

Stap 1: start met een driehoek voor het lijfje
Stap 2: teken een cirkel voor het hoofdje
Stap 3: teken de vleugels na.
Stap 4: probeer het gezichtje na te tekenen.
Stap 5: teken een aureooltje boven het hoofd.

Klaar!
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SAMEN KAN JE MEER!
Samen kan je meer dan alleen! Ben jij een fijne
klasgenoot? Heb jij een goede vriendengroep? Scan de
QR-codes en kijk naar enkele inspirerende filmpjes.
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Bron: Facebook:DELAGSPIER
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Dat er een os en een ezel aanwezig waren in de kerststal, dat
weet iedereen. Weinigen herinneren zich echter dat er ook
een flinke spin getuige was van de bijzondere gebeurtenis op
KERSTAVOND . Met haar schitterend web, dat zo zijdezacht
was als distelpluis en zo warm als wol, kwam de spin van de
balk omlaag en legde haar spinsel neer aan de voeten van de
mama van het pasgeboren kind. De kersverse moeder raapte
het op, legde het over haar baby en stopte het warmpjes om
hem heen. Het kindje hield onmiddellijk op met huilen en viel
tevreden in slaap. Dit is de reden waarom we tot op vandaag
onze kerstboom versieren met engelenhaar of lange
gouddraden. Het doet ons herinneren aan de kleine grijze
spin en haar persoonlijk geschenk aan het kindje in de stal.
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Dit is het verhaal over de geboorte van Jezus Christus. Maria zou trouwen
met Jozef, dat was afgesproken. Maar nog voordat ze getrouwd waren, werd
Maria zwanger, door de Heilige Geest. Jozef was een goed mens. Hij dacht: Ik
kan niet met Maria trouwen, want ze is zwanger van een ander. Ik moet haar
wegsturen. Maar dat zal ik in het geheim doen, anders zullen de mensen haar
behandelen als een slechte vrouw. Toen kreeg Jozef een droom. In die droom
zag hij een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, nakomeling van David, luister! Je
kunt rustig met Maria trouwen. Want het kind dat zij verwacht, is van de
Heilige Geest. Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal
zijn volk redden, hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden.’ Dat
moest allemaal zo gebeuren, want in het boek van de profeet Jesaja staan
deze woorden van God: «Een jonge vrouw die nog maagd is, zal zwanger
worden. Ze zal een zoon krijgen, en hij zal Immanuel genoemd worden.» De
naam Immanuel betekent: God is bij ons. Toen Jozef wakker werd, deed hij
wat de engel van de Heer tegen hem gezegd had. Hij trouwde met Maria.
Maar ze sliepen niet met elkaar voordat haar zoon geboren werd. En Jozef
noemde hem Jezus.

Wanneer moest jij laatst iets doen waarvan je niet zeker was of je het zou
kunnen?
Wat gaf jou toen de energie om het toch te doen?
Hoe kijk je daar vandaag naar?


